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Wist je dat? 
 
 

…het al eind mei is? 

…het in juni jammer genoeg geen chiro is? 

…de leiding in juni al volop bezig is met de kampvoorbereidingen? 

…de leiding daar bovenop ook nog eens examens heeft? 

…jullie dus ook nog maar een maandje school hebben? 

…het dus bijna zomervakantie is? 

…we de eerste dag van de vakantie al op bivak vertrekken? 

…dat nog maar 41 nachtjes slapen is? 

…de leiding hier kei hard naar uitkijkt? 

…het bij aankomst direct bezoekdag is? 

…je dan lekkere hamburgers kan eten? 

…je dan de kampplaats samen met je ouders kan bewonderen? 

…jullie dan voor de eerste keer de kampdans van dit jaar gaan zien? 

… en ook het kamplied gaan horen?  

… de kookies kei lekker kunnen koken?  

… we elke dag iets nieuws en lekkers krijgen? 

… we op trektocht en tweedaagse gaan.  

… we de laatste dag van het kamp een groot kampvuur doen?  

… er dan tomatensoep met balletjes zijn?  

…. er ook een groot kampvuur is?  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bivakadres 

Indien je wenst te schrijven naar jullie “schatjes”, gebruik dan het 
onderstaande adres met de vermelding: 

Chiro Karreveld Pepingen t.a.v. X “(naam) - Groep”. 

Adres : Scouts Arendonk Carpe Diem  
Biesputten 11, 2370 Arendonk 

 
UNIFORMEN 

Alle leden worden in piekfijn uniform (Short of rok, Rode Chiro-Tshirt, Chiro 
pull of hemd) verwacht bij het afzetten van jullie kind op de kampplaats!! Zij zullen 
hun uniform ook dragen als we terugkomen. Voor wie zijn uniform nog niet in 
orde is, kan desnoods nog snel aankopen in één van de Banier winkels. 

 
 

BIVAKTHEMA 

Elk jaar weer worden wij overrompeld met vragen en nieuwsgierige leden en 
ouders die ons vragen wat het thema dit jaar is. Wel, laat het voor eens en altijd 
duidelijk zijn: WIJ ZEGGEN DAT NIET. Ben je ontgoocheld in ons antwoord, geen 
paniek, wie meekomt op bivak zal er dubbel en dik beloond worden op zijn 
lange wachten. 

 
 

KEUKEN 

Wij worden elk jaar weer verwend met een heerlijk menu tijdens ons bivak door 
de kookouders. Dit jaar gaan mee: Ben, Ann, Greet, Steven, Veerle, Mieke, Mick, 
Bart, Liesbeth, Germaine, Staaf, Lucie, Karen, Locke en Michaël. In ieder geval 
garanderen wij jullie een overheerlijk menu en wat de kookouders betreft, in 
hun welslagen zijn zij alvast uitgenodigd om volgend jaar opnieuw mee te 
komen. 

Richtlijnen Bivak 
Arendonk 

2024  



VERTREK 

Zoals vorig jaar houden we een bezoeknamiddag op 1 juli, ouders en leden 
zijn welkom op onze kampplaats vanaf 11u00 voor een hapje, drankje en een 
rondleiding op de kampplaats. De leden moeten TEN LAATSTE om 13u op de 
kampplaats zijn, zodat we om 14u kunnen beginnen met openingsformatie. 
Om 15u30 ronden we deze leuke namiddag af en mogen de ouders hun lieve 
schatjes achterlaten bij de leiding. 

 
 

TERUGKOMST 
 

Terugkeren doen we met de bus. In de namiddag komen we aan bij onze 
Chirolokalen en mogen jullie de leden ophalen. We hebben ook steeds 
helpende handen nodig om al ons materiaal opnieuw uit te laden. Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugde! 

VALIEZEN 

De valiezen breng je mee als je je kind afzet op de kampplaats. Gelieve een 
rugzak, valies of sportzak te voorzien. GEEN plastiek zakken Zet overal 
steeds duidelijk de naam en groep van je kind op, zodat we verloren spullen 
meteen aan de juiste eigenaar kunnen geven. 

IDENTITEITSKAART, KIDS-ID + KLEVERS MUTUALITEIT 

Iedereen neemt zijn identiteitskaart of kids-id mee. Voor diegene die geen 
hebben, raden we hen aan zelf een kaartje te maken om mee te nemen. 
Geef deze af als je op de kampplaats komt aan je leiding. 

 
WAT STEEK JE IN JE VALIES? 

Slaapgerief 

□ De Papi’s en Speelclub slapen binnen. Ze nemen een hoofdkussen, een 
veldbed en een slaapzak mee. 

□ slaapkleed of pyjama (in de pure is uit de nature). 
□ Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s slapen buiten in tenten. Zij brengen 

eveneens een veldbed mee en hun slaapzak om te SLAPEN (eventueel ook 
een extra deken tegen de kou). 

□ knuffeldiertjes 
 

Wasgerief 

□ 5 handdoeken 
□ 5 washandjes 
□ tandenborstel, tandpasta en bekertje 
□ zeep en shampoo 
□ borstel of kam 



Schoeisel 

□ sloffen 
□ goede sportschoenen 
□ dichte schoenen 
□ reserve veters 

 
Kledij 

□ WITTE t-shirt dat vuil mag worden (heb je nodig op familiedag) 
□ 10 T-shirts 
□ 10 shorts 
□ 10 paar kousen 
□ voldoende ondergoed (zeker bij de jongsten) 
□ 5 lange broeken 
□ 5 warme pulls 
□ regenjas 
□ badpak of zwembroek en badmuts 
□ badhanddoek 
□ verkleedkledij rode duivels!!  

 
Allerlei 

□ zonnecrème 
□ pet 
□ voldoende zakdoeken 
□ wasspelden 
□ 2 keukenhanddoeken met je naam erin. 
□ linnenzak voor je vuile was (geen diepvrieszakjes!!) 
□ schrijfgerief en schrijfpapier + postzegels! 
□ adressenlijst of voorgeschreven etiketten (de leden krijgen elk 3 

postkaarten) 
□ postzegels 
□ leesboeken voor de platte rust (naam erin vermelden!) 

 
VOOR DE PAPI’S, SPEELCLUB EN RAKWI’S 

□ Kledij in het thema ‘Amerika’ voor de kinderfuif (bv. cowboy, hotdog, 
vrijheidsbeeld, …)  

 
VOOR DE KETI’S EN DE ASPI’S 

□ Fiets + fietsslot en fietsverlichting! 
□ Fietshelm (voor de veiligheid), dit geldt voor de keti’s en de aspiranten !!! 

 
VOOR DE KETI’S 

Zaterdag 25/06 tussen 18u en 20u kom je je fiets afzetten aan de 
Chirolokalen, wij zorgen dat deze op de kampplaats geraakt. 



Trektocht/2-daagse (Tito, Keti & Aspi)  

□ Handige rugzak met twee schouderlinten 
□ Iedereen neemt ook een hoofddeksel mee (petjes/hoedjes) 
□ Fluovestje 
□ Brooddoos 
□ Drinkbus 

 
Medicijnen 

Indien je vermeld hebt op het reeds afgegeven medische fiche dat je kind 
medicijnen dient te gebruiken, geef je deze ook mee. Gelieve deze af te geven aan 
de leiding op de kampplaats. Zij zullen op hun beurt de mensen van de EHBO 
in kennis brengen. 

 
Teken 

De kleinsten zullen elke dag worden gecontroleerd op teken, Indien er leden 
met tekenbeten zijn zal na het kamp de leiding de ouders verwittigen. 

 
Twee kleefbriefjes van het ziekenfonds 

Zoals reeds vermeld dient iedereen twee kleefbriefjes van het ziekenfonds 
(die heb je nodig bij de apotheker of een ziekenhuisonderzoek), gelieve deze 
ook af te geven aan de leiding op de kampplaats. 

 
Wat laat je zeker thuis 

□ Nieuwe kledij en waardevolle spullen (radio’s, muziekboxen, computers, 
juwelen, liefkes, ...) en een overdreven snoepzak. 

□ het slechte weer en slecht humeur 
□ geld 
□ GSM’s 

 
Regels omtrent GSM-gebruik 
De laatste jaren merkten we dat er vaker en vaker gsm’s werden 
meegenomen op kamp en dat deze de programma’s overdag kunnen 
verstoren. Als leidingsploeg beslisten we dus volgende maatregelen: 

- Tot en met tito’s worden er GEEN gsm’s meegenomen 
- Keti’s en aspiranten mogen hun gsm meenemen maar laten ze ten 

allen tijde IN HUN TENT 

Foto’s worden genomen door leiding en kookouders en zullen na het bivak 
beschikbaar zijn :-) 



Opmerking 

!! zorg dat je kleding en dergelijke zoveel mogelijk op naam getekend zijn, 
anders vinden we moeilijk de eigenaar terug! Kijk bij het voorleggen van de 
verloren  spullen  eens  of  er  niets  van  jou  tussen  zit. Wij 
zullen de verloren voorwerpen openleggen de eerst volgende zondagen, wat 
daarna overblijft gaat naar spullenhulp !! 

Tussenkomst ziekenfondsen 

Zoals u misschien weet betalen de meeste mutualiteiten een deel van het 
kampgeld terug. Dit is aan te vragen via het e-mailadres: 

chiro.karreveld.pepingen@gmail.com 

Bussen 
Onze vervoerskosten worden dit jaar ook ondersteund door het 
gemeentebestuur van Pepingen. 

 
 

mailto:chiro.karreveld.pepingen@gmail.com


AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT 
AANDACHT! 
Een aantal jaar geleden hadden we tijdens ons bivak last van luizen bij de kinderen. 
Daarom willen we alle ouders nadrukkelijk vragen of om je kinderen preventief te 
controleren op luizen en indien nodig ook te behandelen vooraleer de start van het 
kamp. Hieronder vind je de belangrijkste informatie over luizen. 

Iedereen kan hoofdluis krijgen 

Hoofdluis oplopen is gewoon pech hebben. Het heeft niks te maken met vies of 
schoon zijn. Een luis gaat lekker op jouw hoofd zitten. Voor de gezelligheid komt er 
later nog een luis bij. Ze krijgen kinderen, en ineens zit je hoofd vol kriebelende 
beestjes. En die beestjes kunnen van jouw hoofd weer heel makkelijk naar een 
ander hoofd wandelen. Als je aan het spelen bent, bijvoorbeeld. Op die manier kan 
heel snel je hele groep hoofdluis krijgen. En je vader, je moeder; iedereen bij jou 
thuis. Daarom is het belangrijk de hoofdluis zo snel mogelijk weg te krijgen. 

Wat is hoofdluis? 

Een hoofdluis is een klein, grijsblauw beestje. Nog kleiner dan een mier. Hij zuigt 
een beetje van jouw bloed op en verandert dan van kleur. Dan wordt hij roodbruin. 
Hoofdluizen zitten vaak in het haar achter je oren, in je nekhaar of onder je pony. 
Ze leggen veel eitjes. Die noemen we neten. Uit die eitjes komen weer nieuwe 
hoofdluizen. En die leggen ook weer eitjes, dus er kunnen snel veel luizen komen. 
Neten zien eruit als witte stipjes. Ze zitten op het haar, dichtbij de hoofdhuid. 

Hoe weet je of je hoofdluis hebt? 

Als je nog maar een of twee luizen hebt, merk je meestal niks. Maar als er meer 
komen, krijg je vaak erge jeuk. Je kunt ontdekken of je hoofdluis hebt door je haar 
met een speciaal kammetje te kammen boven een wit vel papier. Als je luizen hebt, 
vallen ze uit je haar op het papier. 

Hoe krijg je hoofdluis weg? 

Hoofdluis krijg je weg door je haar heel goed te laten kammen door iemand. Elke 
dag, twee weken achter elkaar. Dat moet met een kam waarvan de tanden dicht op 
elkaar staan, anders glippen de luizen ertussendoor. De eitjes van de hoofdluis, de 
neten, zijn het moeilijkste weg te kammen. Die plakken namelijk aan je haar. Maar 
ook die moeten allemaal weg, anders komen er weer nieuwe luizen. Als je haar met 
azijn natgemaakt wordt, laten de neten los. Je kunt een shampoo of lotion tegen 
luis gebruiken, maar dan moet je nog steeds elke dag goed kammen. Je vind deze 
shampoo bij de apotheker. 

 
Indien u kind hoofdluizen heeft, meldt dit dan aan de leiding! 

 
 



Beste pagadders  
 
We zijn ondertussen al weer een paar maanden verder. Ondertussen kennen wij jullie al 
beter en jullie ons. Wij kijken heel hard uit naar een onvergetelijk kamp samen met deze 
toffe groep. Vanaf 1 juni is het nog maar 31 nachten slapen en dan is het zo ver! Een kamp 
met avontuurlijke verhalen, zotte stoten uithalen, heerlijk eten van de kookouders, later 
gaan slapen J, veel nieuwe vrienden leren kennen en super veel toffe spelletjes met elkaar 
spelen. Hopelijk kijken jullie er even hard naar uit als ons. Maar dat lijkt ons onmogelijk. 
Want wij staan als te springen als we het woord “kamp’ horen.  
 
Vergeet ook zeker jullie brandweerpakken en jungleoutfit niet boven te halen. Want die 
gaan jullie zeker nodig hebben.  
 
Op naar een geweldig kamp met onvergelijke momenten!!  
 
Vele groetjes Jimmy, Simon en Hendrik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag liefste Pinkels, 
 
Na een jaar vol plezier en avontuur, is het eindelijk zo ver! We kunnen beginnen met 
aftellen naar het kamp. Omdat jullie ons getoond hebben hoe gezellig en tof jullie het 
kunnen maken op zondagnamiddag, weten we dat het bivak ook helemaal goed komt! 
 
Voor de pinkels die voor de eerste keer op kamp gaan (en dat zijn er heel wat), dit is wat 
je kan verwachten: 
 

- Gekke mopjes tijdens ochtendradio 
- Elke dag mega lekker eten van de kookouders 
- Lekker veel spelen in het zelfgemaakte zwembad 
- Een trektocht vol avontuur 
- Een kampdans die voor altijd in je hoofd zal blijven zitten 
- Elke dag super veel leuke spelletjes  
- Een knotsgek thema (thema is een toneeltje dat elke avond door de leiding 

gespeeld wordt) met wilde verhalen 
- Samen supporteren voor de meisjesleiding tijdens de voetbal 
- Samen ook een klein beetje supporteren voor de rode duivels 
- De mega crazy fuif waar we keihard kunnen dansen 
- Afsluiten met een groooooot kampvuur en lekkere soep! 

 
Het is uiteraard allemaal te veel om op te sommen, maar geen nood!  
De rest ontdekken jullie binnen exact 35 dagen! Om het wachten  
een beetje gemakkelijker te maken kan je op de  
volgende pagina een aftelkalender vinden. J 
 
Om er een super vet kamp van te maken, vragen we  
jullie het volgende mee te nemen: 
 

- Een witte t-shirt die vuil mag worden 
- Doopkledij (die mag worden weggegooid) 
- Verkleedkledij in thema Amerika 
- Verkleedkledij in het thema beroepen: 

o Feli & nora: Piloot 
o Annabel & Anna: wetenschapper 
o Mila & Ellys: inspecteur 
o Juliette & Babette: kapper 
o Lia, Marie & Fleur: brandweer 

 
 
Wij kijken er alvast naar uit! 
 
Dikke kussen, 
 
Amber, Sarah, Kyana & Fee 
 



 
 
Dag kapoenen,  
 
Wat hebben we tot nu toe een fantastich jaar beleefd vol avonturen, spelletjes en nieuwe 
vriendschappen! De momenten samen waren onvergetelijk. En nu, terwijl de lente haar 
intrede doet, beginnen we stilletjesaan uit te kijken naar het hoogtepunt van ons jaar: het 
kamp! De gedachten aan kampvuurtjes, nachtelijke avonturen en dagen vol plezier maken 
ons nu al enthousiast. Dus laten we samen aftellen naar dat magisch moment waarop we 
weer samen zijn, om nog meer onvergetelijke herinneringen te creëren.  
 
Vergeet ook zeker geen visserskledij en een goed humeur mee te nemen J  
 
Op naar een geweldig kamp, vol avontuur en vriendschap!  
 
Groetjes, Ruben en Arthur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Heyyy liefste speelclubmeisjes, 
Binnekort is het zover en gaan wij samen op kamp. Misschien hebben jullie al wat kriebels in 
jullie buik? Vanachter in het boekje staat een lijst met wat iedereen van de chiro moet 
meepakken. Daarnaast hebben wij nog een paar speciale extraatjes: 

- Kledij die heeeeel vuil mag worden 
- 1960’s / hippie outfit (hier een beetje inspiratie!"#$%&) 

   
 
 
 
 

 
   

   
 
 
 
 
 
Wij hebben er zin innnn!! Maar laat ons nog is terugblikken: 

  zo mooooi verkleed dat jullie waren, 
herkennen sommige zichzelf nog op deze foto? 



 We weten dat jullie houden van vuil worden! Wat wordt dat op 
kamp?! 

 Felize was niet te stoppen op de kinderfuif met haar dansmoves! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liefste rakkertjes,  
 
We zijn al een tijd aan het aftellen, maar nu is het echt bijna zover. KAMP! We willen jullie 
eerst al zeggen dat we als leiding een super leuk jaar hebben gehad met jullie als super toffe 
groep en dat gaan we nu mooi afsluiten op kamp.  
 
Voor op kamp vragen we om niet jullie nieuwste kleren mee te brengen zodat we ons tijdens 
het ravotten geen zorgen moeten maken over het vuil maken van onze kledij. En als speciale 
outfit mogen jullie op zoek gaan naar verkleedkledij in het thema ‘American Football’. 
Aangezien jullie ook dit jaar gedoopt zullen worden, misschien ook daar kledij voor mee te 
brengen die hoogstwaarschijnlijk daarna in de vuilbak zal belanden..  
 
Voor de rest wensen we jullie nog een goed einde van jullie schooljaar en kijken we ernaar 
uit om jullie 1 juli te zien toekomen op de kampplaats 
 
Kusjes van de Rakkerleiding  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aller liefste kwikies  
 
Het aftellen naar ons grote bivak is nu echt begonnen!!  
Wij kijken er alvast mega hard naar uit om samen met jullie 10 dolle 
dagen te beleven. Samen slapen in de tent, vele spelletjes spelen, 
lekker smullen, genieten van het kampvuur en nog zoveel meer.  
Aangezien we boordevol goeie ideeën zitten hebben we jullie hulp 
nodig! Hier zijn al een paar dingen die jullie zeker niet mogen vergeten 
mee te nemen op bivak: 
 
ps: zeker niet speciaal dingen aankopen, wees creatief ;))  
• Oma verkleed kledij 
• Kledij die vuil mag worden, echt heel vuil 
• Een witte t shirt  
• Feestkledij (alles wat je zou aandoen naar een kei cool feestje) 
• Een Rugzak (mag die van trektocht zijn ;)) 
• Tentversiering/ lampjes 
• Een cadeautje voor een andere kwik (wees creatief, van 
zelfgemaakt tot maximum 10 euro) 
• Feestkledij  
 
Moesten jullie nog vragen hebben, kunnen jullie ons altijd via 
whatsapp bereiken. Alvast veel plezier met het maken van jullie valies 
;))  
See you soooooon!!! 
 
Veel dikke kusjes en knuffels van jullie leiding xoxo 
Alice, Silvia en Ebe  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liefste Toppertjes, 
 
Het kamp komt weer in zicht en wij verheugen er ons al op. 11 Dagen genieten, zotte toeren 
en gewaagde grappen uithalen. Opblijven tot late/vroege uren en opstaan met kleine ogen. 
Genieten van goed weer, eten, programma en gezelschap. 
 
Verkleedkleren die jullie zeker niet mogen vergeten! 
 

- Schotse kledij (kilt) 
- Vrouwenkledij (dat vuil mag worden) 
- Survival/legerkleren 
- Kostuum van je favoriete superheld 

 
Spulletjes die je niet mag vergeten! 
 

- KnuJeldiertje (dat kapot mag) 
- Decoratie voor in de tent 

 
XXX Boris en Raf 
 
 
 
 
 

 



Heyyy girllyyysss, 

We hebben fantastisch nieuws! Een geweldig kamp staat voor de deur en we kunnen 
niet wachten om samen met jullie 11 dagen vol avonturen en plezier te beleven. Dit 
kamp wordt onvergetelijk, met allerlei spannende activiteiten, verrassingen en 
bijzondere momenten. Voor velen van jullie staat er ook eerste tweedaagse op het 
programma. Laat je hierdoor zeker niet afschrikken, want deze twee dagen zullen je 
kamp nog ongelooflijker maken. Zorg ervoor dat je GOEIE wandelschoenen en 
een rugzak waar zeker je slaapzak in past meeneemt. 

Maar voordat het zover is, hebben we iets super tofs voor jullie! We hebben een 
woordzoeker gemaakt die jullie echt móeten oplossen. Het is niet zomaar een puzzel, 
maar een superbelangrijk onderdeel van ons kamp. De woorden die je vindt, geven 
jullie geheime aanwijzingen over wat we allemaal voor jullie in petto hebben. 

 
Extra kledij. Zoek in de woordzoeker wat je zeker moet meenemen. 

 

 
Tips: het zijn 5 stuks, ze staan in alle richtingen en voor het kledingstuk kan er een 
kleur staan. 

 
!!! TENTVERSIERING + vuile kledij !!! zeker niet vergeten 

We love you  
Kusjes Jana en Karen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Liefste tiptientjes 
 
We vertrekken nu echt bijna op kamp ieeeee!!! Wij kijken er alvast echt super hard naar uit. 
Jullie hebben vorige keer bewezen dat jullie klaar zijn voor onze tweedaagse : )). Enkel aan 
platte banden repareren moeten we nog wat werken. 
We gaan jullie binnenkort nog een berichtje sturen met wat jullie allemaal moeten 
meenemen op kamp (zal niet super veel zijn).  
 
We zeggen met de leiding altijd tegen elkaar dat we meer foto’s van onze groep moeten 
trekken maar we vergeten dat altijd dus doe ons daar aan denken pls en zeker op kamp 
zelf!! 
Hieronder hebben we toch nog een paar fotootjes gevonden (vooral van paasmaandag met 
die vieze konijnen): 
 

 

 
Zo cute in jullie mama rol met de pinkeltjes 
 

Tot over een paar weekjes!!! 
XOXO jullie leiding 
 
 



Ellooo lieve aspitjes  
Als je dit boekje krijgt weet je uiteraard al wat er staat aan te komen… KAAAAMP J  
 
Na de prettig gestoorde leefweek dat we samen hebben gehad, zijn we klaar om jullie nog 
eens dubbel zo lang te adopteren ;)) Want jaja geen 11 dagen kamp meer voor jullie, want 
we gaan eerst nog op voorwacht hiii. Vergeet dus je spierballen niet om alles te kunnen 
ozpetten want het worden waarschijnlijk heftige daagjes. Maar geen paniek want hevige 
dagjes (of nachtjes J ) daar kunnen jullie wel tegen.  
 
Vergeet ook allemaal jullie benen niet te scheren voor we vertrekken want die haartjes 
zouden enkele miliseconden schelen bij het fietsen… Begin ook allemaal maar eens te 
trainen want jullie gaan ons niet kunnen bijhouden vrees ik J  
 
Ons kamp programma is al af we missen enkel aan jullie nog. Zorg dus maar dat jullie nog 
eens goed uitslapen en rusten voor we vetrekken want het wordt een kamp VOL leuke 
activiteiten J 
 
Wat mag je zeker niet vergeten:  

- Classy kleding  
- Zaklamp  
- Kleren die vuil mogen worden  

En natuulijk je goede humeur J  
 
Als er nog iets zou zijn dat we zijn vergeten sturen we het juliie in de Whatsapp groep J ook 
voor voorwacht sturen we jullie nog een berichtje 
 
Wij hebben er MEGAAA VEEEL zin in J  
Kusjessss <3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gegroet u, onze lieve geliefde kindjes  
 
Via deze ouderwetse manier willen wij u op de hoogte stellen van het naderen van het voor 
ons allen geliefde bivak. Het ding is op het moment dat jullie dit lezen staat er slechts een 
ding tussen ons en de mooiste 11 dagen van het jaar, die hatelijke examenperiodes. Maar 
kereltjes en aspirantjes wij zullen aan jullie denken en hopen dat jullie ook aan ons denken 
terwijl we ons samen door de loopgraven wroeten met een vooruitzicht 1 juli. Nu we onze 
spaketi en aspifuif achter de rug hebben kunnen we ons ook een heel mooi kamp financieel 
veroorloven en dit beloven wij dan ook PLECHTIG als jullie leiding dat het boordevol zal 
zitten met onvergetelijke herrineringen!! 
 
In onze ogen wat de leefweek een ideaal moment waarin we als groep nog dichter zijn 
gegroeid en wij denken dat dit op bivak alleen maar zal beter worden jongheren x.  
 
Nu even over naar de balngrijke zaken; wat nemen jullie naast alle standaardzaken mee: 
versiering voor in de tent, een knuffel die niet van al te grote waarde voor je is en een 
bepaald object dat gemaakt is van rubber en gebruikt wordt voor groter mensen dingen mee 
te doen op request van jullie geliefde hoofdleider. De andere dingen zoals verkleedkleedjes 
en attributen zullen jullie spoedig te horen krijgen via sms in onze groepschat. Mannen wij 
kijken ernaar uit tot binnen een maand love you!  
 
Mvg  
Walravens Beer, Jean Kust Em en de Knappe Marroyen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

AFTELKALENDER BIVAK 
Elke dag een beetje dichter bij kamp, jeeej!! Tel jij mee?  

 
MEI 
 
 
JUNI 

 

 
 
 
 

20 
nog 42 

nachtjes 
slapen! 

21 22 23 24 25 26 

27 28 29   30 31  

  

 

 1 
 
Nog 1 
maandje! 

2 

3 4 5 6 7 8 9 
nog 20 
nachtjes 
slapen! 

10 11 12 13 14 15 

 
 

16 
 
Nog 2 
weken! 

17 18 19 20 21 22 
 
 
 

23 
 
Nog 1 week! 

24 

 
 

25 
 

26 
 

27 

Nog 4 dagen! 

28 
 
Nog 3 
dagen! 

 29 
 
Nog 2 
dagen! 

30  
 
Nog 1 dag! 

1 JULI !!! 
START 
BIVAK 

      



Vissen 21 februari - 20 
maart 
Nu het zomer is, ben jij 
in je beste humeur. Je 
loopt met je hoofd in de 
wolken en niets kan 
misgaan. Dat is 
natuurlijk geweldig, 
maar loop niet te hard 
van stapel. Deel je 
optimisme met de rest 
van de groep en fleur 
mensen op die een 
beetje down zijn op 
kamp. 
Tip: Geef iedereen die 
een dipje heeft een 
dikke knuffel en een 
goede peptalk. 
  

Ram 21 maart - 20 april 
Je bent helemaal in 
de party spirit geraakt 
die je zo hard nodig had 
na die verschrikkelijke 
examens. Jij maakt er 
elke dag een 
onvergetelijk feestje 
van. Maar dat is 
natuurlijk niet goed voor 
je portemonnee. Sparen 
is dus de boodschap. 
Tip: Op kamp hoef je je 
niet in te houden: van 
elke dag een feest 
maken is daar gratis. 
  
 
 
 
 
 

Stier 21 april - 20 mei 
Je hebt grote 
verwachtingen voor 
deze zomer. Het is 
natuurlijk leuk om naar 
iets uit te kijken, maar 
dingen gebeuren nooit 
zoals je denkt dat ze 
gaan gebeuren. Dat is 
niet per se iets slechts. 
Laat je deze zomer 
verrassen en zie wat er 
op je afkomt. 
Tip: Stop met al dat 
plannen! School is 
voorbij, leg je agenda 
opzij. Verwacht het 
onverwachte. 
  

Tweelingen 21 mei - 20 
juni 
Op Chirokamp wordt het 
soms wel een beetje te 
veel, vind je niet? Je 
voelt je moe en lastig 
om alles en iedereen. 
Maak je maar geen 
zorgen; binnen een paar 
dagen slaap je nog eens 
de volle zeven uur, en 
kun je weer ten volle 
genieten van de 
vakantie. 
Tip: Neem oordopjes 
mee op kamp om de 
snurkers een stapje voor 
te zijn. 
 
 
 
 
 

Kreeft 21 juni - 20 juli 
De energie die jij 
uitstraalt, is enorm 
aanstekelijk. Je spoort 
iedereen aan om mee te 
doen met de spelletjes 
en zo creëer jij 
groepsgevoel. Waar haal 
je die energie toch 
vandaan? 
Tip: Help mensen die al 
een beetje uitgeput zijn 
om terug op hun benen 
te staan. Blijven gaan! 
  

Leeuw 21 juli - 20 
augustus 
Probeer deze zomer je 
crush aan te spreken. 
Niet dat je je liefde 
hoeft te verklaren, maar 
hij of zij moet in elk 
geval te weten komen 
dat je bestaat. Als het 
niets wordt, is dat geen 
ramp. Op Chirokamp heb 
je vrienden die je alles 
kunnen helpen vergeten. 
Tip: Wees open over je 
gevoelens, je weet nooit 
wat er dan gebeurt. Een 
nee heb je, en een ja 
kun je krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maagd 21 augustus - 20 
september 
Jij bent het zonnetje in 
huis, maagd. Deze zomer 
is het your time to 
shine! Het was de laatste 
tijd misschien iets 
minder, maar vanaf nu 
verandert alles. 
Binnenkort zal er iets 
gebeuren dat je 
perspectief helemaal zal 
veranderen. 
Tip: kijk uit naar nieuwe 
mensen, misschien 
ontmoet je binnenkort 
wel de liefde van je 
leven! 
  

Weegschaal 
21september - 20 
oktober 
Na de drukke 
examenperiode is het 
tijd om alles weer een 
plaatsje te geven in je 
leven. Het is tijd om je 
nu volledig te focussen 
op de Chiro. Kijk niet te 
veel terug en probeer 
van dit kamp het meest 
creatieve en gelukzalige 
kamp ooit te maken. 
Tip: spreek af met 
vrienden die je door al 
die drukke 
schoolperiodes niet kon 
zien. 
  
 
 

Schorpioen 21 oktober - 
20 november 
Je creativiteit loopt de 
spuigaten uit. De laatste 
tijd doe je niets anders 
dan nieuwe dingen 
bedenken. Je brein gaat 
alle kanten op. Zorg 
ervoor dat je met je 
voetjes op de grond 
blijft, maar verlies dat 
creatieve kantje zeker 
niet. 
Tip: Versier je Chirotent. 
Zo kun je je creativiteit 
delen, en ziet het er nog 
leuk uit ook! 
  
 

Boogschutter 21 
november - 20 december 
Kijk niet te veel 
achterom. Er zijn leuke 
en mindere leuke 
momenten geweest, 
maar het heeft geen zin 
daarop te focussen. Kijk 
naar wat er nu gebeurt, 
en naar wat er voor je 
staat. Soms zie je dingen 
vanuit een andere hoek 
beter. 
Tip: Vertel elke avond, 
voor de leiding je 
instopt, wat je leuk vond 
aan de dag. Zo kan 
iedereen meegenieten 
van je topmomentje. 
  

Steenbok 21december- 
20 januari 
De laatste tijd ben je 
behoorlijk lui, Steenbok. 
Je hebt daar 
ongetwijfeld je redenen 
voor, maar probeer eens 
uit je bed te komen en 
te participeren. Anders 
gebeurt er namelijk niks. 
Doe één keer heel actief 
mee met een spel, en je 
zal zien dat die luiheid 
verdwijnt als sneeuw 
voor de zon. 
Tip: Geef jezelf elke dag 
een challenge, zoals een 
toertje rond het 
kampgebouw lopen. 
 
Waterman 21 januari - 20 
februari 
Je bent een geboren 
leider. Dat vind je op 
bepaalde momenten 
leuk en op andere dan 
weer niet. Probeer je 
dominantie een beetje 
los te laten. Je zult zien 
dat andere mensen ook 
dingen op zich zullen 
nemen. Bovendien zal je 
je relaxter voelen 
zonder al die 
verantwoordelijkheid op 
je schouders. 
Tip: Probeer op kamp 
eens een dagje iemand 
te 'volgen' zonder zelf 
voor volgers te zorgen. 
  

 
 



Kalender: 

Juli: 
n 1/07 tot 11/07: Kamp
n 1/07 Bezoekdag vanaf 11u30
n 14/07 Geen Chiro
n 21/07 Geen Chiro
n 28/07 Geen Chiro

September: 
n 01/09 Chiro
n 08/09 Chiro
n 15/09 Chiro
n 22/09 Chiro
n 29/09 Overgang

Augustus: 
n 4/08 Chiro
n 1/08 Chiro
n 17/08 BBQ op ‘t Chiro
n 18/08 Geen Chiro
n 25/08 Geen Chiro


